
De studentenkerk van Nijmegen zet de heilige 
Titus Brandsma in de kijker met een speciaal 
raam. Daarmee krijgt Titus na drie jaar een plek-
je in de kerk op de campus: “De gedachtenis van 
Titus moet levend worden gehouden.”

De onthulling van het raam werd gevierd met een 
mooie bijeenkomst, waarbij Prof. Dr. Inigo Bocken, 
een inleiding hield over Titus visie op schoonheid 
en kunst, een niet zo bekend onderwerp als het 
over Titus Brandsma gaat, maar, zoals Inigo zei: 
“het vormt toch ook een horizon op de achter-
grond waarvan het leven van de heilige Titus 
Brandsma voor ons betekenis kan krijgen.” Zijn 
woorden sluiten ook aan bij de mooie foto die 
Frans Pernot maakte, omdat toen precies de zon 
door het raam naar binnen scheen en zo gebeurt 
wat Inigo zei “Het levende kunstwerk straalt”.

s  Prof. Dr. Inigo Bocken
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Alexandra van Huffelen, voorzitter college van bestuur Radboud Universiteit, onthulde het raam. Zij benadrukte dat 
de Radboud Universiteit de inspiratie van Titus Brandsma, juist ook in onze tijd belangrijk vindt voor de studenten. 

s  Alexandra van Huffelen, Foto Radboud Universiteit/Janneke Juriens.

De dichter Jarno van Dam had ter gelegenheid een Titusgedicht gemaakt, zoals hij ook bij de heiligverklaring in 2022 
gedaan had. Aan beide gedichten zullen we aandacht besteden in de volgende Vriendenkrant.

Ter afsluiting sprak pastor Jos Geelen een gebed en zegende hij het raam. 

God, Gij zijt de bron en het begin van al wat leeft. Aan de heilige Titus hebt Gij de kracht van Uw Geest geschonken, 
zodat hij - ook tijdens wrede vervolgingen en met de dood voor ogen - moedig opkwam voor de vrijheid van de 
Kerk en de waardigheid van de mens. Verleen ons op zijn voorspraak, dat wij, die hoopvol uitzien naar Uw rijk van  
gerechtigheid en vrede, ons niet schamen voor het evangelie en in alles wat ons in het leven overkomt mogen  
rekenen op Uw vrede en barmhartigheid.

+ Zegen dan dit nieuwe kerkraam én zegen allen die zich betrokken weten bij onze universiteit en bij onze studenten-
kerk: dat alles wat wij doen ons dichter bij U brengt en dichter tot elkaar. U zij lof en eer tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.



Getuigenissen
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L.J.F. Th. Siegmund - 1901 - ?
Siegmund was gymnastiekleraar aan het Carmellyceum te 
Oldenzaal, zo kende hij Titus enigszins. Hij heeft Titus een 
week of zes in Amersfoort meegemaakt. Zij waren beide 
in de ziekenbarak opgenomen vanwege dysenterie. Sieg-
mund was gevangengenomen omdat hij de herderlijke 
brief van Mgr. van Galen, bisschop van Münster in bezit 
had. Hij heeft acht maanden gevangen gezeten. Hij werd 
vrijgelaten op 20 april 1942, vanwege Hitlers verjaardag! 
Siegmund schrijft :

Voor Titus was het katholiek onderwijs een onontbeer- 
lijk middel om de katholieke zeden te bewaren, te 
verdedigen en toe te lichten. Hij heeft veel voor het 
middelbaar onderwijs in Twente gedaan, meer dan 
menigeen.
Titus heeft me in het kamp verteld waarom hij gevan-
gen genomen was. De aartsbisschop had hem verzocht 
bij hem te komen om namens hem de Kath. Pers te 
bewerken, dat ze geen artikelen of advertenties met 
propagandistische waarde voor de N.S.B. zouden opne-
men; dat ze een principiële houding tegenover de N.S.B. 
zouden aannemen. De bisschop had tegen hem ge- 
zegd: “U hoeft het niet te doen”. Titus zei tegen mij dat 
hij als adviseur van de Kath. Journalistenvereniging zich 

verplicht achtte, om dit te doen. Hij is toen namens de 
bisschop bij de katholieke kranten rond geweest - en 
opgepakt.
De Duitsers hadden hem gevraagd zijn mening over de 
NSB op schrift te stellen, hij had dit zonder terughou- 
ding gedaan, hij had er nogal wat tijd aanbesteed: maar 
zei hij: “Ze hebben het geschrift nooit opgevraagd”. Hij 
wist wel dat hij niet vrij zou komen. Hij zei dat hij wel 
verder door zou gaan naar Duitsland.

Toen hij kwam lag ik al in de dysenteriebarak. Later 
werd ook Titus daarin opgenomen, hij heeft me vaak 
aan mijn bed bezocht. Hij vertelde wel dat hij voor- 
dien in een zwaar buitencommando gewerkt had, maar 
daar weg-georganiseerd was door toedoen van andere 
gevangenen.
De algehele toestand in het kamp was zeer slecht. Het 
eten, de kleding en de dekking in de barakken waren 
onvoldoende. Vooral ’s nachts als de kachel uitging 
en de temperatuur onder het vriespunt daalde. Soms 
vroor het 19 graden. Door bevriezing raakten de wc’s 
verstopt, zodat daar een smerige boel ontstond. Allen 
waren ontzettend afgevallen, dat kon je zien onder de 
douche, hoe mager ze waren.
Titus was niet “anti-Duits”, zeker niet. Hij maakte onder-

scheid tussen volk en partij – en in het 
laatste tussen de beginselen en per-
sonen. Hij zag het objectief – en dat 
was in die tijd en omstandigheden iets 
bijzonders. Haat of verachting scheen 
hij niet te hebben, zelfs niet ten aan-
zien van kapo’s en SS’ers. Ook geen 
wraakgevoelens. “We moeten voor ze 
bidden”, zei hij.

Foto:
Duitse plattegrond Kamp Amersfoort

In de aanloop naar de zaligverklaring van Titus Brandsma is in de Nederlandse kranten een oproep gedaan naar  
getuigenissen van mensen die Titus Brandsma gekend hebben. Door veel mensen is daarop gereageerd, uit alle lagen van 
de bevolking. Daarom weten we van zijn doen en laten in het dagelijkse leven, van zijn gevangenschap in Scheveningen, 
Amersfoort en Kleve, en natuurlijk ook van Dachau. Al deze getuigenissen laten zien hoe mensen hem ervaren hebben.
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DRUK IN DE ZIELZORG
P. Titus was aanstonds druk in de zielzorg. Verschillende 
malen was ik onder zijn gehoor als hij, meestal ’s mor-
gens, een causerie hield over de heilige van de dag. Ik 
was getuige van zijn troostende woorden die hij ook met 
joodse gevangenen sprak. Hij betrok in zijn zielzorg al-
len die er ontvankelijk voor waren, toonde veel belang-
stelling voor persoonlijke aangelegenheden en maakte 
geen verschil tussen katholieken en andersdenkenden. 
Ook die luisterden graag naar hem. Dat dat gevaarlijk 
was bewees wel dat hij daardoor in een strafcomman-
do kwam, waarschijnlijk door zijn lezing op Goede Vrij-
dag over Geert Grote. Ik ben daar bij geweest. Veel kan 
ik me er niet van herinneren, alleen de stemming: het 
was echt een stemming van Goede Week en Pasen. Ik 
zie nog hoe hij daar stond tussen de kribben, de ten-
gere figuur als middelpunt in zijn armzalige plunje en 
op klompen. Het was stichtend en maakte diepe indruk. 

s  Foto: Titus op Goede Vrijdag

Hij viel ook op door zijn goede moed en opgewektheid, 
altijd. Dat bemoedigde!
Hij beschouwde zijn actie naar de katholieke pers niet 
als politiek, maar als een verdediging van de katholieke 
beginselen en uiting van vaderlandsliefde. Je voelde bij 
hem, dit is een heilig mens, niet flauw of gezocht of ex-
travagant. Alles was natuurlijk, gemakkelijk en oprecht. 
Hij leefde in God. Hij was ook niet onder de indruk van 
zijn eigen ziekte of situatie. Hij maakte beslist de indruk, 
dit leven niet lang te zullen volhouden, en dit heeft hij 

ook zelf verklaard. Bij mijn vertrek uit Amersfoort nam 
ik afscheid van hem, hij gaf me de groeten mee, waar- 
bij hij uitte dat hij deze mensen wel nooit meer zou 
zien omdat hij het niet halen zou. Het was een afscheid. 
Maar hij zei het heel gewoon, met volkomen berusting 
en overgave.
Zijn overgave blijkt uit zijn gehele houding in het kamp. 
Het was het nemen van zijn gevangen zijn, het verdra-
gen van zijn ziekte en de ellendige toestand, zoals het 
kwam, evenwichtig en zonder klagen.  Ook zijn berus- 
ting toen hij zei er wel niet door te zullen komen. Het 
gedichtje heeft hij voor mij overgeschreven, uit de tekst 
blijkt zijn overgave voldoende. 
Ik heb nooit iets verkeerds van hem gezien. Hij was  
zeker nauwgezet en lette op zijn woorden. Het was juist 
door zijn voorbeeld dat hij zo vruchtbaar was in zijn 
doen voor anderen. Zijn naastenliefde was zeker in het 

 

kamp spreekwoordelijk. Hij had alle tijd en moeite over 
voor wie bij hem kwamen. Hij kon geduldig luisteren, 
echt aanhoren, of het nu wat te betekenen had of 
niet. Dat was het bijzondere in hem, dat hij altijd voor  
anderen klaar stond. Hij was werkelijk voor anderen 
bezig. En ook met een bepaalde bezorgdheid voor de 
mensen: “Lig je nou lekker, goed toegedekt?” Kan ik nog 
iets voor u doen?  Een moederlijke zorg.”

• Alle onderstrepingen van Siegmund zelf.
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Zes Titus Brandsma Liederen 
Chris Fictoor

Voor het componeren van het Titus Brandsma Lied ‘In 
Hem immers leven wij’, in 2006 geschreven t.g.v. het 
50-jarig jubileum van het bisdom Groningen, koos ik als 
refrein hetgeen Titus in 1942 schreef in zijn gevangenis-
cel in Scheveningen. De strofes zijn ontleend aan zijn 
beroemde Diesrede 1932 en de publicatie uit 1929 over 
wat hij ‘pseudomystiek’ noemt.  

In Hem immers leven wij, 
bewegen wij ons en zijn wij,
God zo nabij en ver, God is er altijd.

Mij raakte hoe Titus spreekt over de inwoning van God 
en hoe hij deze als innig geluk ervaart. Tegelijk is er het 
lijden, zijn er tranen en is er rouwverwerking. Zoals in 
1942 tijdens een diepe crisis in Doorgangskamp Amers-
foort, die hij kernachtig neerschreef in de tekst ‘Een 
leed’. De verhalende muziek die daardoor in mij op- 
kwam bleek eenzaam, bezinnend en berustend. 

Een leed kwam telkens op mij aan,
Onmogelijk om het af te weren,
Met geen tranen te bezweren,
‘k Had het anders lang gedaan.

Titus’ gebedsleven hield hem voortdurend gaande,  
tot het eind in Dachau aan toe. De tekst ‘O Jezus als 
ik U aanschouw’ schreef hij in Scheveningen op de 
melodie van de Gregoriaanse hymne ‘Jesu dulcis  
memoria’. Bij dit gebed hoorde ik een Gregorianise- 
rende melodie ontstaan, die tot verstillend bidden  

oproept en nauwelijks instrumentale begeleiding nodig 
heeft. De muziek ontstond t.g.v. de eerste van de jaar- 
lijkse Titus bedevaarten die ik meemaakte vanuit  
Nijmegen naar Dachau. Hier een van de strofen:

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ‘t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.

We zongen dit lied dan ook op de plaats waar Titus’  
barak stond en waar nu nog alleen leegte is. Een couplet 
uit dit gedicht vinden we eveneens in het Bonifatius- 
park in Dokkum, op de kruisweg waarvoor Titus zelf 
het concept bedacht. Voor degenen die deze kruis-
weg lopen, schreef ik tekst en muziek voor het refrein, 
geïnspireerd op Titus’ gedachtengoed. 

Gaat onze weg op uw kruisweg gelijken,
als wij onder lijden en rampen bezwijken,
bemoedigt uw Liefde ons, sterkt onze strijd
om leed te doorleven, troost komt met de tijd.

De weg die ik met Titus ben gegaan, mondde uit in het 
meevieren van de indrukwekkende heiligverklaring 
in Rome, waar enkele van de Titus Brandsma liederen 
werden gezongen. Ter gelegenheid van de nationale 
viering vroeg de Sint Jan in Den Bosch mij om tekst 
en muziek voor een Titus-hymne te schrijven. Hierin 
verwoordde ik hoe Titus mij heeft geraakt en wat zijn 
belang is voor ons in deze tijd. 

In de Karmel leerde ik Titus Brandsma kennen en mijn Karmelitaanse  
bewogenheid bracht hem steeds dichterbij. Veel aspecten van zijn ge-
dreven leven inspireerden mijn werk in kerkelijk en monastiek verband, 
in het onderwijs, cultuur en de politiek. Dat hij een Noorderling was  
versterkte mijn verbinding met hem, vooral in Friesland en door ons  
Convent Karmel Noord, waaraan we zijn naam verbonden. Zijn visie op 
mystiek en spiritualiteit raakten mij diep. Zijn teksten riepen muziek in 
mij op, hetgeen leidde tot nieuwe liederen. Titus trok de consequenties 
van zijn mystieke visie in geleefde spiritualiteit, die als primordiale spiritu-
aliteit nauw verbonden is aan je eigen biografie. Zo werd hij voor mij een 
voorbeeld en inspiratiebron.

Foto: Chris Fictoor

s
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In Titus gloeide Gods Gelaat,
zijn vurig spreken om Gods rede
veranderde haat, oorlogsdaad,
in diep verlangen naar Gods vrede. 
God laat zijn wezen in ons schouwen,
laat ons zijn Rijk van vrede bouwen.

Tenslotte is er een Titus-tekst die mij persoonlijk zeer 
raakte omdat ik vond dat deze op het lijf geschreven 
staat van mijn dierbare vriend en nestor in de Karmel, 
Tjalling van Balen. Voor hem schreef ik een lied met 
verwijzingen naar teksten die mij innig dierbaar zijn ge-
worden, zoals het Hooglied en Psalm 42. 

Ja, mijn ziel zoekt naar God,
in Hem vind zij rust.
In spanning zit zij neer, 
of de Beminde niet komt,
of zij zijn tred niet hoort,
zijn stem niet verneemt.

De zes Titus liederen hebben mijn weg met hem een 
diepe dimensie gegeven van empathie en ontzag voor 
zijn leven en werken. Ik ben dankbaar dat dit in mij  
muziek naar boven bracht, zodat ik deze ook met  
anderen kan delen.

Uitgave van: 
Stichting Vrienden van Titus Brandsma

Administratie: 
Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer
E-mail: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
www.titusbrandsmavrienden.nl

Redactie:
Hettie Berflo, Sanny Bruijns 

Bank: 
RABO: NL62 RABO 0135897491
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Inigo Bocken
ontving de eerste Simone Weil Awards 
Inigo Bocken ontving de eerste Simone Weil Awards voor zijn intellectuele biografie: 
Titus Brandsma, denker voor Gods aangezicht.

De Simone Weil Awards, ingesteld door de Stichting 
Thomas More, hebben als doel wetenschappers en 
mensen met een invloedrijke maatschappelijke carrière  
te ondersteunen in het toegankelijk maken van hun 
werk voor een breed publiek. Door dit werk wordt 
de kloof tussen wetenschap, ethiek en het dagelijks  
leven verkleind, en dragen de winnaars bij aan het  
publieke debat rond actuele maatschappelijke en  
ethische kwesties. 

 
De eerste drie Awards zijn uitgereikt op 8 maart 2025 
aan Inigo Bocken, Michel Bronzwaer en het Zero 
Poverty Lab.

 

Over Inigo Bocken schrijft de stichting:
 
– Inigo Bocken ontving zijn Award voor zijn intel-
lectuele biografie over Titus Brandsma, de karmeliet, 
hoogleraar en journalist die zich onvermoeibaar inzette 
voor academische en persvrijheid. Vanuit zijn diep- 
gewortelde katholieke geloof zag Brandsma waar-
heid niet als een abstract ideaal, maar als een morele 
opdracht: een verantwoordelijkheid om zich uit te 

  
spreken tegen onderdrukking en onrecht. Hij waar- 
schuwde vroegtijdig voor de gevaren van het natio- 
naalsocialisme en bleef tot het einde toe pleiten voor  

een vrije en ethische journalistiek. Zijn 
martelaarschap in Dachau maakt hem  
tot een krachtig voorbeeld van intel-
lectuele moed en spirituele volharding. 
Brandsma’s nalatenschap is vandaag 
de dag relevanter dan ooit, nu acade- 
mische en journalistieke vrijheid wereld- 
wijd onder druk staan. 
De award stelt Bocken in staat een  
audioversie van zijn biografie te ontwik-
kelen, zodat Brandsma’s boodschap 
een breder publiek bereikt.

Stichting Thomas More vormt een netwerk van studenten, academici en 
belangstellenden die open staan voor de veelkleurige katholieke traditie. 
Deze traditie helpt bij het scherpstellen van fundamentele levensvragen 
en actuele kwesties.



Op de dag van de heiligverklaring van Titus Brands-
ma heeft pater Driscoll uit Florida samen met enkele  
parochianen een bezoek gebracht aan het Titus Brands-
ma Memorial in Nijmegen. Hij is de man die genezen 
is van een zeer ernstige vorm van huidkanker.  Ook de  
artsen waren uitermate verwonderd dat de kanker na 
alle behandelingen niet is teruggekomen. De genezing  
van pater Driscoll is door het Vaticaan erkend als  
wonder op voorspraak van Titus Brandsma. 

s  Foto: Pater Driscoll bij de Tituspyloon, Nijmegen.

Hiermee was de laatste voorwaarde vervuld tot de  
heiligverklaring van Titus Brandsma. Pater Driscoll is al 
vanaf zijn noviciaat een groot bewonderaar van Titus, 
hij heeft zijn hele leven met hem geleefd. 

s  Foto:  Pater Driscoll met enkele karmelieten.

Opmerkelijk is dat, op instigatie van zijn diocees, door 
heel veel mensen voor zijn genezing tot Titus gebeden 
is. 
Pater Driscoll bracht natuurlijk ook een bezoek aan 
Friesland, Bolsward, op 16 mei.
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15 Mei - Pelgrimage pater Michael Driscoll o.carm.

Vrienden 
zoeken vrienden

Titus Brandsma leeft!
Veel mensen voelen zich door hem geïnspireerd,  
omdat zijn gedachtengoed waardevol en tijdloos  
is. Ze zien Titus als een dierbare vriend en willen dat  
gedachtengoed doorgeven. 

Wordt u ook een Vriend van
Titus Brandsma? Van harte welkom!
U wordt reeds Vriend voor € 10,- per jaar. Vrien-
den van Titus Brandsma ontvangen 2x per jaar de  
Tituskrant.  

Meld u aan:
•	 telefonisch: 024-3602421
•	 per email: titusbrandsmavrienden@karmel.nl
•	 per post: Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer

Stichting Vrienden van Titus Brandsma
Bank:	 NL62 RABO 0135897491
	 NL11 ABNA 0230007732	

ANBI 
Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting: 
•	 eenmalig of periodiek
•	 als legaat of erfenis

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
titusbrandsmavrienden@karmel.nl

Dank u wel!


